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                 NIEUWSBRIEF 176 

 
                 21 juli 2023 

   
 

 

 

Op verhaal komen 

  

Afgelopen zondag ging het over een gelijkenis. Een verhaal waar je vanuit verschillende kanten naar kunt 

kijken. Verhalen vaak ook met meerdere lagen. Een goed verhaal blijft boeien.  

Van een goed verhaal blijf je leren. In de week ervoor sprak ik een aantal mensen over de dienst die ging 

over het slavernijverleden. Ook in die gesprekken kwamen verhalen naar boven. Verhalen met meerdere 

lagen. Verhalen met diepte.  

Verhalen zijn belangrijk. Je kunt er iets mee vertellen. Maar dat niet alleen.  

Je eigen leven is ook een verhaal. Als je zou vertellen over je eigen leven wordt het vanzelf een verhaal. Een 

verhaal met meerdere lagen. Waar je op verschillende manieren naar kunt kijken. Soms zeggen we weleens 

dat je ‘op verhaal moet komen’. Je moet dan even opademen. Even uitrusten om je eigen leven weer op te 

pakken. Om de woorden te ordenen en er weer een verhaal van te maken.  

Een vakantie, even weg, kan helpen om op verhaal te komen. En wanneer je leven op een bepaald 

moment een rommeltje dreigt te worden, dan kan verhaaltherapie helpen. Iemand helpt je dan om je eigen 

verhaal weer te ordenen en het opnieuw te vertellen. Om nieuwe accenten te leggen. Om dingen waar je bang 

voor bent zonder al te veel detail te benoemen, zodat je sneller naar een volgend hoofdstuk in je leven kunt. 

Het is bijzonder hoe een verhaal een mens - en soms jezelf of de geschiedenis om je heen – tot leven kan 

wekken.  

Daarom blijft het belangrijk elkaar verhalen te vertellen. Verhalen over een pijnlijke geschiedenis. Of verhalen 

over hoe jij de wereld zou willen doorgeven aan een nieuwe generatie.  

Komende zondag ligt opnieuw de Bijbel open. Vol verhalen waarin je als mens steeds opnieuw tot 

leven komt. Ik moest ineens denken aan een verhaal op een muur, niet eens zo heel ver hier vandaan. Het is 

gedicht. Een mooi verhaal om nog een door te lezen.  

 

Het verhaal ligt niet vast. Steeds begint het opnieuw,  

neemt een wending, rondt niets af. Je hebt  

talloze malen een zin doorgekrast.  

 

Als dit is wat blijft, zou het genoeg moeten zijn; echo’s  

van schoolplein, thuisfront, kerk. Wat je werd  

is een wonder. Een wonder is dagelijks werk.  

 

De tijd zit je hoog. Wat hou je straks over? Het beeld van  

een moeder, een boom, de restanten van een droom  

waarin je opsteeg, lachte, vloog.  

 

Je groeit. Er gaat steeds iets voorbij waarnaar je alleen  

kunt reiken maar meestal vergeefs. Je bent zowel  

wat je vaststelt als wat je vergeet.  

 

Het verhaal ligt niet vast, raakt niet af. Steeds kiest het  

een tijd, een plek. Er passen honderd levens  

tussen aankomst en vertrek.  

 

Ester Naomi Perquin   (Dit gedicht verscheen in 2020 op het Whemeplein in Nunspeet. 

Ester Naomi Perquin was van 2017-2019 Dichter des Vaderlands.)  

 

 

Ds. Marrit Bassa 

 

 

 
 



2 
 

ORDE VAN DIENST – 23 juli  2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur  

 

Voorganger: dhr. Gerard Doggen 

 

Orgelspel 

Welkom 

Stilte 

Zingen: Lied 72: 1, 7 – Geef, Heer, de koning uwe rechten 

Bemoediging en groet 

Gebed 
Zingen: Lied 25: 3, 4 en 6 – Heer, ik hef mijn hart en handen 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Kinderen gaan naar hun eigen dienst 

Schriftlezing: Amos 2: 1 - 8 

Zingen: 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' 

(uit: Alles wordt nieuw III-19) 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad 

is niet om te buigen Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen oog hebt voor gemis, als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus die brood en die vis uit 

liefde deelde met velen. Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen. Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf 

het op alle wegen: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. 

 
Preek  
Zingen: Lied 838: 1 en 2 – O grote God die liefde zijt 

Kinderen komen terug 

Lied voor de kinderen: Waar lijkt het op? (Hanna Lam bundel 4, lied 18) 

 

1 

Waar lijkt het op, waar lijkt het op, 

het Koninkrijk van God? 

Waar lijkt het op, waar lijkt het op, 

het Koninkrijk van God. 

Soms lijkt dat Koninkrijk op zaad, 

op zaad dat in de aarde gaat 

en uit dat zaad daar groeit een boom, 

een goddelijke droom. 

2 

Waar lijkt het op, waar lijkt het op 

het Koninkrijk van God? 

waar lijkt het op, waar lijkt het op 

het Koninkrijk van God? 

Het is een heel groot bruiloftsfeest 

voor wie aan God zijn trouw geweest, 

zij komen overal vandaan 

de kinderen gaan vooraan. 

3 

Waar lijkt het op, waar lijkt het op 

het Koninkrijk van God? 

Waar lijkt het op, waar lijkt het op 

het Koninkrijk van God? 

Het is een stad waar vrede woont 

en waar God in het midden troont, 

Gods goedheid is er zonneklaar 

zijn liefde openbaar. 

Daar lijkt het op, daar lijkt het op 

het Koninkrijk van God! 

 

 

Aandacht voor de gaven 

 
Gedachtenis Jan Herman de Boer 
• Ontsteken gedachteniskaars 

• In memoriam 

• Stilte 

Zingen: lied 409 vers 1 en 2 (Evangelische liedbundel) 
1 Ik zie een poort wijd open staan, 
   waardoor het licht komt stromen. 
   Van ’t kruis, waar ’k vrij’-lijk heen mag gaan 

   om vrede te bekomen. 
 

2 Die open poort laat d’ingang vrij 
   aan wie komt binnenvlieden; 
   aan rijk en arm, aan u en mij 

   komt Jezus vrede bieden. 
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Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 

Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 

staat open ook voor mij. 
 

 
Refrein: 

 

 
Dankzegging en voorbeden  

Slotlied: Lied 86: 4 – Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden 

Zegen 

 

Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut   

Ouderling: Elly Douwes   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Peter Bakker 
Lector:  Arend Strikwerda 

 

Zondag 23 juli  
1e collecte: Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo 

Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo is een plek waar mensen met problemen, 
tijdelijk een rustig onderkomen vinden. 

De begeleiding is door professionals en vrijwilligers. 

 
 

2e collecte: Kerk 
 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W.H. van 

Leeuwen. 
  
Uit de gemeente 
Mevr. B. van der Wal-Eilander is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Dhr. J.G. van Ark is vanuit verpleeg- en revalidatiecentrum, Myosotis in Kampen opgenomen in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  

Overleden 
Dhr. Jan Herman (Jan) de Boer is 19 juli in de leeftijd van 73 jaar overleden. 
De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdag 25 juli aanvang 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. Daarna vindt in besloten kring de 

crematie plaats. 
Tijdens de morgendienst van a.s. zondag 23 juli vindt de gedachtenis in het midden van de gemeente 

plaats. 

  
Agenda   

Datum Activiteit 

 
26 juli Koffie ochtend in het Jeugdpunt. 10.00 uur – 11.30 uur.   

 
26 juli  

Theetuin van 14.00 uur – 19.00 uur Bonenburgerlaan 68 
Zie nieuwsbrief van de vorige week. 

 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 

pastor@okheerde.nl. 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 

 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

pastor@okheerde.nl
file:///D:/mijn%20documenten/GKERK/Ledenadministratie/Nieuwsbrief/predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

