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Geest van opstandigheid 
Afgelopen week raasde de storm door het land. Niet op elke plek ging het er even hard aan toe, maar 

toch. Een dergelijke storm heeft iets vreemds. Meestal denk je bij storm en regen tegelijk ook aan 
donker en kou. Natuurlijk, je moest je jas wel aan naar buiten, maar het was wel de hele dag licht.  
Een zomerstorm heeft daarmee ook iets opstandigs. Iets tegen de regels in.  
Als je schade hebt is natuurlijk niet fijn. Maar ergens kan ik zo’n natuurverschijnsel wel waarderen. Een 
beetje opstandig zijn mag. Een beetje tegen alle regels in.  
 
Dat gevoel van opstandigheid heb ik misschien ook een beetje overgehouden aan Pinksteren.  

De Geest waait nog steeds. Al was het maar over het Museumplein in Amsterdam afgelopen zaterdag 
toen Keti Koti werd gevierd. De excuses waren ook een vorm van opstandigheid. Anders dan verwacht. 

Oprechter dan verwacht. En daarom Geestrijker dan verwacht.  
En precies dat is de kunst van opstandigheid. In opstand komen kan verwoestend zijn, zoals een storm. 
Maar het kan ook iets nieuws tot stand brengen, zoals die vraag om vergiffenis. 
Dan wordt het een heilige opstandigheid. Ik vond het terug in het volgende gedicht. 

Als opstandig mens, zo na Pasen en Pinksteren, neem ik het met me mee.   
 
Kom in ons midden, 
Geest van opstandigheid, 
die ons de moed schenkt, 
om in te gaan, 
tegen alles wat kleineert, 

tegen alles wat het uitzicht ontneemt, 
tegen alles wat misbruikt en schendt, 
tegen alles wat onvrede brengt. 
 
Kom in ons midden, 
Geest van opstandigheid,  
die ons de kracht geeft, 

om mee te werken  
aan alles wat gerechtigheid bouwt, 
aan alles wat tranen droogt, 

aan alles wat leven bevordert, 
aan alles wat strijdt tegen de dood. 
 
Kom in ons midden, 
Geest van opstandigheid, 

die ons leert geloven 
in alles waarin liefde woont, 
in alles wat kloven overbrugt, 
in alles wat verzoening brengt, 
in alles wat Christus de mensen heeft geboden. 
 
 

Alfred C. Bronswijk 

 

 

Foto’s overstapviering 

In de viering van afgelopen zondag ontbraken de fleurige foto’s van de tieners. Dat was jammer! 

Dat lag niet aan de ouders, maar aan de predikant. Daarom hebben we de beelden nog tegoed. 

Zoals hieronder te zien. Eerst Carlijne. Een vrolijke, levenlustige jonge vrouw. En Thijs, van 

ondeugende peuter tot zelfbewuste, serieuze tiener. We wensen hen een hoopvolle toekomst!  
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ORDE VAN DIENST – 9 juli  2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur  

 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen   

Moment van stilte 

Aanvangslied Lied 280 vers 1, 3 en 5  - De vreugde voert ons naar dit huis 

Bemoediging en groet 

v Onze hulp is in naam van de Heer  

a die hemel en aarde gemaakt heeft   

v  die altijd trouw blijft  

a  aan het verbond dat Hij met ons sloot.  

v Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou  

van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer  

en van de Heilige Geest.  

a Amen. 

Laten wij bidden 

v Vanuit Pasen opgestaan en vervuld door uw Pinkstergeest,  

zijn wij hier op deze zomerzondag gekomen om naar uw belofte uit te zien.  

a Maak ons waakzaam door uw Woord en  

geef vol verwachting uw Geest in ons midden.  Amen  

Vervolg lied  Lied 280 vers 6 en 7  

 

Schuldbelijdenis  Lied 51b – Create in me a clean heart 

Genadeverkondiging 

 

HET WOORD 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

Evangelielezing  Lukas 4 vers 14 - 21  

Zingen   Lied 993 vers 1 t/m 4 – Samen op de aarde 

Brieflezing    Filemon 1 vers 8 - 22 (Bijbel in Gewone Taal)  

Zingen   Lied 993 vers 5 t/m 7 

Verkondiging   

 

ANTWOORD 

Zingen    We shall overcome   

Aandacht voor de gaven       

Kinderen komen terug   

Als het goed is hebben de kinderen het gehad over vrij zijn en vrienden zijn als je bij Jezus hoort. We luisteren 

naar het liedje: Kleuren, kleuren. https://www.youtube.com/watch?v=pefF-QEgzdo  

  

Gebeden   

Slotlied     Lied 975 vers 1, 3 en 4 – Jezus roept hier mensen samen 

Wegzending  &  Zegen 

Orgelspel 

 

 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal   

Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Henk Ottens 

Diaken:  Bart Heres   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Fredie van Holst 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pefF-QEgzdo
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Zondag 9 juli  
1e collecte: Stichting Leergeld Noord Veluwe 

Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland, een landelijke 
organisatie van lokale stichtingen. 

Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van een 
laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en 

buitenschoolse activiteiten. 
 

2e collecte Doel van de Maand: Mensen Kinderen 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië 
en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale 
organisaties. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. 

 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de fam. Schut, 
Verbindingsweg 25 (Huis en Hof). 
 
Uit de gemeente 

Dhr. J.G. van Ark is vanuit het ziekenhuis voor verdere revalidatie en herstel opgenomen in verpleeg- en 
revalidatiecentrum Myosotis, Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen. 

Dhr. J.H. de Boer verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Dhr. D.T. (Daan) Dekker heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen en is nu weer thuis. Omdat de kracht 
om op te staan ontbreekt ligt hij permanent op bed. In deze fase zoekt de familie naar ruimte om binnen de 
kring van het gezin bij elkaar te zijn. De hartelijke belangstelling en nabijheid van de gemeente wordt zeer 

gewaardeerd. Echter zijn telefoontjes en bezoekjes op dit moment voor hen te vermoeiend. 
 
Sommige mensen gaan niet op vakantie. Dan kan een zomer lang zijn. 
En juist voor die mensen organiseert de Verbindingskerk een theetuin. Een leuke plek om elkaar te 
ontmoeten, te genieten onder de majestueuze beuken van een glas thee, een kop koffie 
of een frisdrankje. We willen samenzijn en gezelligheid en een luisterend oor faciliteren’. 

Er is zelfs een heuse kaart, waar vanaf 17.00 tot 19.00 uur een hapje kan worden 
besteld zodat je thuis niet hoeft te koken. 
Iedereen is welkom en er hoeft aan het eind niet afgerekend te worden. 
De theetuin is open tussen 14.00 en 19.00 op woensdag 12, 19 en 26 juli en ook op 2 en 9 
augustus. 
Locatie: Bonenburgerlaan 69, Heerde. Voor info: Klaas Harink 06-10889220. 

 

Agenda  

Datum Activiteit 

 
12 juli Koffie-ochtend in het Jeugdpunt. 10.00 – 11.30 uur.   

 
19 juli 

 
Bezinning onder de bomen. 19.00 uur. Starten bij de Schaapskooi 

 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl.  

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar: 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

pastor@okheerde.nl
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

