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Gemengde gevoelens

Na het zingen de kerk uit.

,,Zingen is twee keer bidden.” Een uitspraak die wordt toegeschreven aan kerkvader Augustinus. Zingen doet
iets speciaals met een mens. Zingen verenigt, zingen activeert, zingen doe je met hart en ziel.

Als het goed is. Het gebeurt mij ook dat ik een lied zing en als het uit is, denk ik: ‘Wat heb ik eigenlijk
gezongen?’ En dan lees ik het nog gauw even terug: 'O ja...

Wat heel goed werkt, is om een tekst die je uit het hoofd kent, ook uit het hoofd te zingen. Ik zie mensen bij
heel bekende liederen toch nog vaak naar de beamer staren. Bij couplet 2 en volgende moet het misschien
wel, maar vers 1 kent u heel vaak echt wel uit uw hoofd. En als u het zingt zonder te lezen, dringt de tekst
veel beter door. In het Engels heet ‘uit het hoofd zingen’ niet voor niets: ‘singing by heart!” Probeer maar
eens!

Vroeger zongen we volgens mij veel meer dan tegenwoordig. Bij de avondvierdaagse, bij het kampvuur (drie
akkoorden op je gitaar is genoeg), thuis, op schoolreisje in de bus. Nu wordt er voornamelijk nog gezongen
in de kerk en het voetbalstadion. Maar wat een verschillende versjes! Overigens zie je ook rond het voetbalveld
hoezeer zingen verenigt, samenzijn bevordert en gerichtheid kweekt. Al is het soms een gerichtheid waar ik
mijn vraagtekens bij heb.

Waarom is zingen nou twee keer bidden? Ik denk omdat bij zingen niet alleen je geest maar ook je lichaam
meedoet. .

Je adembhaling (longen, buik, middenrif), je stembanden,
je kaken, je lippen. Een koor gaat niet voor niets staan als
het moet zingen. Ook je houding doet ertoe. In
evangelische gemeentes gooien ze tijdens het zingen ook
nog de armen in de lucht, daar zijn wij dan wat minder
van, maar ik begrijp het wel. Hoofd én hart. Heel de mens!

Zingen verenigt, zei ik. Je draagt elkaar en je wordt door
elkaar gedragen. Al zingende durf je misschien wel meer
te geloven dan wanneer je het zegt. Zo'n prachtig visioen
als uit lied 608 (‘De steppe zal bloeien’) neem ik zingend
wel voor mijn rekening. Maar als ik het rationeel zou
moeten uitleggen, of het in termen van een beleidsplan in een PowerPoint zou moeten zetten?

Zingen helpt je ook belangrijke teksten vast te houden. Ook als je wat vergeetachtig wordt. In het ziekenhuis
waar ik lang geleden werkte, vertelde een mevrouw mij dat ze zo bang en onrustig was geweest - ‘maar
plotseling, zei ze, begon er zomaar een psalm in mij te zingen’. Niet zij begon een psalm te zingen, nee, die
psalm begon te zingen. In haar.

“Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?”

Dat zijn woorden uit Psalm 27 (in de oude berijming). Wat een mooie ervaring! Die gun ik u, die gun ik mijzelf.
Dus laten we blijven zingen.

Gerrit Heuver
P.S.
Aanstaande maandag, 3 juli, geeft Soli Deo Gloria een mooi koralen-concert.

Locatie: grote sportzaal in De Heerd, aanvang 20.00 uur, toegang: gratis.

En dinsdag 4 juli Interkerkelijk koor To You Zomerconcert ‘In volle bloei’.
Locatie: Regenboogkerk Epe, aanvang 20.00 uur toegang: gratis.



Uit de pastorie

Genieten is ook een vak. Dat blijkt maar weer. Afgelopen weekend was ik in m’n eentje thuis. Manlief en de
kinderen vertrokken al op tijd op zaterdagmorgen om een weekendje naar opa en oma in Friesland te gaan.
Daar omheen was ook nog wat vriendenbezoek gepland. Maandag had de school een studiedag, alle
gelegenheid om er een lang weekend van te maken. Zonder mama. ‘Mama, jij gaat werken. In de
studeerkamer.’ Dat waren de opgeruimde woorden van de jongste toen ze de auto in stapte. Nog voor het die
morgen 11 uur was, had ik al het beddengoed in de wasmachine gedaan, opgevouwen was verdeeld over de
kasten, de keuken aan kant van de vorige dag, het speelgoed opgeruimd en de benedenverdieping
gestofzuigd. Daarna was het tijd voor koffie. Met een overgebleven taartje. Dat dan weer wel. Ik appte vrolijk
naar het Noorden hoeveel ik al gedaan had. Er kwam niets terug. Terecht, bedacht ik me. Want wat een onzin
is het ook je zo uit te sloven terwijl je gewoon mag genieten van de tijd die je gegund is.

De rest van de dag heb ik rustig aangedaan. Ik bleek het zowaar een beetje te kunnen.

ORDE VAN DIENST - 2 juli 2023 - Ontmoetingskerk Heerde - 09.30 uur
OVERSTAPVIERING
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Overstappers: Carlijne Dalhuisen, Thijs van der Veer, Floor de Ruiter

BIJ ELKAAR KOMEN EN BIDDEN

Muziek A sky full of stars (Coldplay) - Keuze van Carlijne
Welkom en mededelingen

Eerste lied Lied 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen
Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Een lied dat helpt ‘My Lighthouse’ - Keuze van Floor

GODS WOORD VOOR ONS LEVEN

Ontsteken lichten van de kinderen

Warming up! Lied: 'Sta eens even op’, Kids Opwekking 100
Lezen uit de Bijbel Efeze 6vers1t/m4en 10t/m 17

Wat is een goede uitrusting?

Uitleg en verkondiging

Lied Viva la Vida (Coldplay) - Keuze van Carlijne
AFSCHEID EN OVERSTAP

Ouders aan het woord

Cadeau van de gemeente

Zegen

Toezingen Lied 416 vers 1,2 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecte

ZEGEN

Slotlied Lied 419

Aangepaste tekst: ‘Mensen veel geluk’ wordt: ‘Ik wens je veel geluk’
Zegen

Zelf aan zet

Er is iets voor bij de koffie, maar we mogen zelf ook aan de slag! Na de warming up, moet het lukken!

Organist: Theo van der Wal Lector: Henriét Broeder
Ouderling: Alfred van Olst Media: Bart Heres
Diaken: Elly Hendriks Koster: Paul Dijkink
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Collecte Zondag 2 juli le collecte Indonesié - Pastorale en praktische hulp voor migranten

"I De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van
Indonesié. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of
naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisi€. Sommige migranten hebben niet de
juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van
mensenhandel.

2e collecte: Kerk

Bloemen
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar
mevr. W.B. Sieders-Hagenbeek.

Uit de gemeente

Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.
Dhr. W.H. van Leeuwen is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mevr. L.T. Geuze-Meijaard heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels thuis.

Huwelijksjubileum
Dhr. Wim Vijfvinkel en mevr. Mieke Vijfvinkel-de Jonge hopen 2 juli hun 55-jarig huwelijk te gedenken.
Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

De vakantietasjes
Afgelopen zondag tijdens de dienst bedankte diaken Lidie Dijkink de kerkleden voor de donaties in de vorm
van kindercadeaus en geld voor de vakantietasjes. Er is weer veel opgehaald en niet alleen onze gemeente
maar andere kerken hebben ook bijgedragen aan dit project.

Tweehonderdentien vakantietasjes gevuld met speelgoed en waarde- kortingsbonnen voor kinderen tot 13
jaar en ruim negentig tasjes voor de kinderen van 13 t/m 17 jaar met tegoedbonnen, voor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen.

In de Schaapskooi van deze week heeft u kunnen lezen dat de gemeente Heerde haar waardering uitspreekt
over dit project en zij zorgt ook voor een substantiéle financiéle bijdrage aan dit project.

Wij, Bart en Chris willen onze waardering uitspreken naar Elly en Peter Hendriks en Lidie Dijkink voor het
codrdineren van dit project. Vele uren zijn ingezet om donaties van bedrijven te krijgen, overleg te voeren
met de gemeente en Stichting Leergeld, het inkopen van het speelgoed en de bonnen en uiteindelijk het
inpakken van de tasjes.

Lidie, Elly en Peter dank hiervoor namens al die kinderen!

Namens Bart Heres (voorzitter diaconie) en Chris Burger (secretaris)

Samen tegen armoede

Op zondag 2 juli kunt u weer producten inleveren.

De inzameling op 3 juni leverde ruim 5 volle dozen op. Namens de Voedselbank,
hartelijk dank. Samen zijn we de kerk in actie, en staan we op tegen armoede in Neder/and

Amnestybrieven

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u
in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze mee wilt nemen en bezorgen. BVD!
Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee kunt nemen om thuis te
ondertekenen, frankeren en op te sturen.

Startzondag 17 september

Als u dit leest - op vrijdagmorgen - is er een groepje gemeenteleden in gesprek over de Startzondag.

We gaan er vanuit dat we op deze morgen frisse en leuke ideeén krijgen.

Voor de uitvoering daarvan hebben we nog wat mensen nodig. Iedereen die het leuk vindt om een kleine taak
te hebben in/rond de Startzondag, laat het gerust even weten.

Mail naar ds. Marrit Bassa en wacht anders rustig op nader bericht in één van de volgende nieuwsbrieven!

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email:
pastor@okheerde.nl.
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com
Fredie van Holst-Frolich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704
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