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Weggaan en toch blijven  

In de afgelopen weken hebben we het vaak gehad over afscheid.  

Tijdens de diensten lezen we veel stukjes uit de laatste woorden van Jezus.  

Toen ik thuis vroeg waar het in de kindernevendienst over was gegaan, kreeg ik als antwoord: Het ging over 

weggaan en toch blijven.  

Ik vond het een hele mooie samenvatting van dat hele afscheid.  

Eigenlijk van de hele periode tussen Pasen en Pinksteren. Met volgende week dat wat vreemde moment tussen 

hemel en aarde. Hemelvaart. Een dag waarop wij bedacht hebben dat je ook met je haren in de wind moet, 

namelijk op de fiets.  

 

Weggaan en toch blijven. De dubbelheid die daar in zit, is precies de dubbelheid van deze weken. Halleluja, 

klonk het met Pasen. Hij is er weer! Maar Jezus gaat ook meteen weer weg. Misschien zit dat ook wel in een 

beetje in ons zelf. Het wordt lente, soms al bijna zomers. ‘Wat fijn!’, zeggen we tegen elkaar. ‘Genieten in de 

tuin’. En tegelijk pakken we onze spullen om er alvast tussenuit te gaan.  

 

De dubbelheid kan zitten in wat we gaan doen. Maar ook wat we meemaken.  

Als je precies in deze periode te horen krijgt dat het leven van een geliefde een kwestie is van weggaan, dan 

wil je toch dat diegene blijft. Zo net voor Pinksteren kan het dubbele daarvan wellicht nog sterker 

binnenkomen.  

Het kan ook een troost zijn. De leerlingen zaten met precies hetzelfde. Het verdriet wordt er niet minder om, 

maar we zijn de enigen niet die geconfronteerd worden met dichtbij blijven en toch weggaan. Met de liefde 

hier willen blijven voelen en afscheid moeten nemen.  

 

Wanneer ik zelf te maken krijg met deze twee kanten, dat dubbele of dat tegenstrijdige gevoel, dan zoek ik 

nog weleens mijn heil bij een avondlied.  

Ik kwam er afgelopen week weer eentje tegen. Als ik liederen aan het zoeken ben voor een viering, dan dwaal 

ik nog weleens af. Er zijn in allerlei bundels parels te vinden. Waaronder deze. Over een engel. En waarom 

het lied me opviel, zit hem in het laatste gedeelte. Het gaat over ‘God met ons’, de Immanuël die volgende 

week opstijgt naar de hemel. En die toch bij ons wil blijven. Terwijl je dat waarschijnlijk niet altijd zult horen, 

merken of zien.  

Daarom die laatste woorden: leer ons wachten met geduld.  

 

Misschien is dat wel de sleutel deze weken. Geduld. Met alles eigenlijk. 

Maar vooral met weggaan en toch blijven.  

 

 

Zend ons een engel in de nacht als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht ontvallen in de duisternis.  

 

Zend ons een engel ieder uur dat ons ontvoert van U vandaan,  

wanneer wij voor de blinde muur van uw geheime plannen staan.  

 

Zend ons een engel met uw licht in onze slaap, de metgezel 

Die troost brengt met het vergezicht van God met ons, Immanuël. 

 

Zend ons in hem de zekerheid dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in uw tijd, en leer ons wachten met geduld.  

(Lied 259 NLB) 

 

ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST – 6e zondag van Pasen, Rogate 14 mei - Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur  

 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 

Orgelspel  

Welkom     

Aanvangslied  Psalm   66 vers 1 en 2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen 

Bemoediging en groet 

Zingen: (vervolg)  Psalm 66 vers 7 

Kyriëgebed    

Gloria   Lied  619 vers 1, 2 en 5 – Lof zij God in de hoogste troon 

 

WOORD 

Gebed van de zondag 

Moment voor de kinderen 

Zingen:  Liefde is blij zijn, Alles wordt nieuw IV, 26   

 

 

 

 
 

 

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 

Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 

Liefde is amen, is wolken, is wind.  

Liefde is samen, is spelen als kind.  

Liefde is zingen, is wit en is groen.  

Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen. 

Liefde is leven, je ademt weer op.  

Liefde is geven, is leven met God.  

 

Kinderen naar kindernevendienst 

Lezing    Johannes 15 vers 9 – 17   

Zingen:   Iona 31, Liefde, raakt aan geluk 

 

1.Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot. 

Liefde, zo sterk, ja zo sterk als de dood. 

Liefde, het goede dat trekt en ons wenkt.  

Leve de liefde, ’t is God die haar schenkt.  

 

2.Liefde de kleur van de stem die weerklinkt.  

Liefde, die ons, van verwachting doordringt.  

Liefde genezing voor wie is gekrenkt.  

Leve de liefde, 't is God die haar schenkt.  

3.Liefde, de Schepper, de Zoon en de Geest.  

Liefde, het komend rijk - het is er reeds.  

Liefde het pad dat de heilige kent.  

Leve de liefde, 't is God die haar schenkt. 

 

 

Verkondiging   

 

ANTWOORD – GAVEN en GEBEDEN 

Muziek   (kinderen worden opgehaald)  

Lied    Van Dik Hout Tot Jij Mijn Liefde Voelt - YouTube  

Aandacht voor de gaven       

Gebeden        

Slotlied    Lied 791 vers 1 t/m 4  - Liefde, eenmaal uitgesproken   

 

WEGZENDING en ZEGEN 

Zegen 

Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=nph9z34INVU
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Organist:  Theo van der Wal  Kindernevendienst:  Tjitske Koops  

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Henk Ottens  
Diaken:  Chris Burger   Koster:   Gijsbert Pap    
Lector:  Janet Tijssen   

 
Collecte Zondag 14 mei 
1e collecte: Kerk-zijn doe je met elkaar 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens  

van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en 
ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun 
omgeving.  
 
2e collecte Doel van de Maand: Artsen zonder Grenzen Noodhulp Congo 

De humanitaire crisis die zich op dit moment in Congo ontvouwt is wat hulporganisaties 

‘een verwaarloosde crisis’ noemen. Een hulpverlener vertelt over wat ze er zag: ‘Het is hier 

geen leven’. 

Waar biedt Artsen zonder Grenzen hulp in de Congo? Hoewel de onveilige situatie 

onze hulp soms moeilijk maakt, verlenen we medische zorg in een groot deel van de Congo. 

Van basiszorg tot specialistische hulp in ziekenhuizen. 

Bloemen 

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. G. van der 

Laan-Eikelboom. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. W.A. Vijfvinkel heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 

 
Uit de pastorie 

Vorige week was er de dodenherdenking. We keken een gedeelte van de viering vanuit huis mee. Daarna schakelden we 

over naar de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je kinderen van jongs af aan 

tradities en rituelen kunt bijbrengen – en dat ze die intuïtief ook goed snappen – zeiden we niet zoveel. Na de last post 

werd het stil in de kamer. Ook de jongste hield keurig haar mond. Daarna werd er gewezen, naar bloemen en vlaggen. 

Mensen hingen kransen op. Ze applaudisseerde na elke krans. Toen was het de beurt aan schoolkinderen om bloemen neer 

te leggen. Rood, wit en blauw. Ze klom van de bank. ‘Bloemen?’ zei ze en liep naar een vaas met kleine witte bloemen die 

we eerder deze week kregen. Ik plukte er één bloem voor haar uit. Ze liep naar de tv en legde de bloem voor het scherm. 

Zij had ook een bloem gelegd. Al had ze geen idee waarvoor. Wij weten ook niet altijd de diepere betekenis achter een 

bepaald ritueel of symbool. We doen soms gewoon maar mee, omdat we voelen dat het iets betekent. Later is er wel iemand 

die het ons uitlegt. Dan krijgt het vanzelf ook waarde voor onszelf. Als ze groter is zal ook zij begrijpen waarvoor ze die 

bloem neerlegt. Nu is het alleen nog het gebaar. Het krijgt vanzelf betekenis.  

 
Fiets- en autotocht Hemelvaartsdag 
Op donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, organiseert de ZWO-werkgroep een prachtige fietspuzzeltocht.  Bent u niet in 
staat om te fietsen, dan kunt u mee met de autotocht. We starten om 10.30 uur. De kosten voor deze fiets- en autotocht 
zijn 6.00 euro en voor kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro. De opbrengst gaat naar ons project: Uitgifte waterfilters in Guinee.  
In de hal van de kerk liggen intekenlijsten om u op te geven voor deze dag.  Wij zoeken ook chauffeurs om mensen te 
rijden. U kunt zich ook opgeven via de mail: ruudhaverkamp@planet.nl of telefonisch, 692740 mobiel 06-11123558 
Namens werkgroep ZWO-Gaven Delen, Ruud Haverkamp 
 
Ontmoetings- en actiedag zaterdag 3 juni 
In het Ontmoetingsblad heeft u er al over kunnen lezen. We zijn op zoek naar mensen die tijdens de dag bij verschillende 
activiteiten willen helpen. Graag doorgeven aan Gesien IJzerman, meldpunt. 
 
Voedselbank 
Wie wil vanaf nu en gedurende de zomermaanden op dinsdag van 16.00 uur tot en met 19.00 uur ons helpen bij de 
voedselbank. Voor informatie kunt u terecht bij Els Hoogink (0646384978) en Fredie van Holst. 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 17 mei Koffieochtend in het Jeugdpunt, 10.00 tot 11.30 uur. Indien u wel graag wilt 
komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, 
laat het dan weten aan Fredie van Holst. 

Donderdag 18 mei 
Hemelvaartsdag 

Kerkdienst om 9.30 uur en vervolgens de fiets- of autotocht. 

 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar: 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com   

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 
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