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      NIEUWSBRIEF 83 

 
     8 oktober 2021 
   
  
   
 
 

 

 

 
God laat ons zien wie we werkelijk zijn 
 
Ds. Csongor Keleman, predikant van de gereformeerde Bethelkerk op Urk, verwondert zich erover dat 

er iemand is die je beter kent dan jij jezelf kent. 

Deze overdenking komt uit de laatste aflevering van ‘Petrus in het land’ (2 oktober, KRO-NCRV). 
 
Toen ik zo’n tien jaar geleden in Roemenië studeerde, zongen 
we op onze universiteit tijdens een nationale Hongaarse 
herdenkingsdag een lied met de titel Je bent geboren om vrij te 

zijn. We vonden het altijd een bijzonder mooi lied omdat het 
ons, Hongaren in Roemenië, eraan herinnerde dat onze 
nationale identiteit niet afhangt van de plaats waar we geboren 
zijn. Het refrein van dit lied is: ‘Luister niet naar wat anderen 
zeggen, jij bent voor wie je jezelf houdt. Ook als de wind 
tegenblaast. Vergeet niet dat je bent geboren om vrij te zijn.’  
 

Wat een prachtig bemoedigende boodschap moet dit zijn voor de mensen die het niet toegestaan is te 
zijn wie ze zijn. En dat is gedurende de eeuwen op zoveel plaatsen gebeurd waar mensen verdrukt, 
zelfs gedood werden, vanwege hun afkomst, vanwege hun seksualiteit, vanwege hun geloof, vanwege 
hun huidskleur. En voor al deze mensen is het een bemoediging om te weten: ten diepste ben je vrij.  

 
Maar hoe vaker ik naar dit lied luister, hoe minder ik het kan begrijpen en hoe minder ik mezelf erin 
kan vinden. Want als het waar is dat wij de enigen zijn die voor onszelf kunnen bepalen, sluiten we ons 

dan niet af van anderen? En sluiten we onszelf dan niet af van God?  
 
Want als we ons leven laten leiden door de lijfspreuk ‘Luister niet naar wat anderen zeggen’, houden 
we dan nog wel ruimte om aangesproken te worden door de stem van degene die ons geschapen 
heeft? In Psalm 139 lezen we: ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, u 
doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent 

u vertrouwd. 
Het is een verwondering als je mag inzien dat er iemand is die je beter kent dan jij jezelf kent. 
 
Deze verwondering overvalt je als je je openstelt tot wat God tot je spreekt. Hij verzwijgt onze fouten 
en onze tekortkomingen niet, maar gebruikt ze ook niet tegen ons. Hij laat ons zien wie we werkelijk 
zijn. En sterker nog, Hij laat ons ook zien tot wie Zijn genade ons kan maken. Tot mensen die niet op 
zichzelf zijn gericht maar op de ander en op God.  

 
En dan is wat anderen van ons vinden niet meer het belangrijkste, en wij van onszelf vinden ook niet. 
Het belangrijkste is wat Hij van ons vindt en hoe Hij door Zijn liefde en genade onze identiteit wil 
vormen. Hoe bevrijdend is dat en hoeveel houvast geeft dat!’ 
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Liturgie zondag 10 oktober 2021 Ontmoetingskerk Heerde 09.30 uur 
Vierde zondag van de herfst 

Voorganger: ds. G. Ruiterkamp 

 

DE VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
Wij worden stil 
Zingen: 212: 1, 2, 3. ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
Bemoediging en groet 
 v. Onze hulp is en zal komen van JHWH 
 a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 v. die trouw is over alle generaties heen 
 a. en die nooit laat vallen wat zijn hand begon. Amen. 
 
 v. JHWH wil met u zijn! 
 a. en ook met u! 
 
Kyriegebed (na elke bede zingen wij 368d ‘Houd mij in leven’) 

Glorialied: psalm 149:1,2,3. ‘Halleluja! laat opgetogen’ 

 
DE SCHRIFTEN 
Het gebed om de Geest 
De kaarsen worden aangestoken en de kinderen en tieners gaan naar hun eigen dienst 
Lezing uit de Thora: Deuteronomium 15: 1 - 11 

Zingen: 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons?’ 
Lezing uit de Evangeliën: Marcus 10: 17 - 31 
Zingen: 816: 1, 2, 4. ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 
De uitleg en verkondiging 
Zingen: 843 ‘Wat te kiezen’ 
De kinderen komen terug van hun dienst 
We luisteren naar Sela: " In het licht"  

 
HET DELEN 
Gedachtenis van 

• mw. Willy Kort-Faber 

• dhr. Simon Haverkamp 
We ontsteken de gedachteniskaars 
Moment stilte… 

Aansluitend zingen: lied 608: 1, 2, 3 ‘De steppe zal bloeien’ 
 
De gebeden (dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader) 
 (na elke bede zingen wij 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ 
De gaven 
Slotlied: 903: 1, 6. ‘Zou ik niet van harte zingen’ 

Zending en zegen (beantwoord met:) Amen 
 
Organist:  Daan Dekker   Tienerdienst:  Yvonne van der Veer 
Ouderling:  Sara Smit  Kindernevendienst: Tjitske Koops 
Diaken:   Chris Burger  Media:   Bart Heres 
Lector:   Willeke Mateman Koster:   Daan de Jonge 

 

Collecte Zondag 10 oktober  

1e collecte: (PKN Jong Protestant) Opvoeden doe je niet alleen 
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een 
geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te 
wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend 
houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door 
anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek 

tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens 
van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen 
gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken 
ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord 
weten. 
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2e collecte: Doel van de maand: Ibota Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld. 
Het gebrek aan schoon en veilig drinkwater is een snelgroeiend 
probleem in veel landen en in rampgebieden. Zo is er momenteel 

een urgente vraag naar schoon drinkwater in Haïti, waar de 

dodelijke ziekte Cholera opnieuw heeft toegeslagen. Tijdens de 
aardbeving in 2010 hebben wij daar honderden waterfilters heen 
kunnen sturen. Net zoals we dat de afgelopen jaren ook deden 
naar bijvoorbeeld: India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Indonesië, 
Vietnam, Kenia en Uganda.  

Simpelweg omdat schoon drinkwater voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is.  
 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO 
0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte". 
 
Bloemen  
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar  
mevr. R.A. van Marle-van Raalte, Andoornstraat 5 (Braamkamp) en dhr. A. Maat, Kamperweg 40 
(Molenbeek). 

 

Uit de gemeente 
Mevr. B. Olthuis-Oosting is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. G. Landman en mevr. I. Bruinsma-Land zijn opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van 
Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Henk Noppers en mevr. Stientje Noppers-Hazelaar hopen 8 oktober hun 50-jarig huwelijk te 

gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
Dhr. Steven Rietberg en mevr. Dorien Rietberg-van Dieren hopen 11 oktober hun 25-jarig huwelijk 
te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

 
Overleden 
Mevr. Willemina (Willy) Kort-Faber is 27 september op 81-jarige leeftijd overleden. De dankdienst 
voor haar leven en begrafenis vonden plaats op zaterdag 2 oktober. 
De gedachtenis in het midden van de gemeente zal tijdens de morgendienst van a.s. zondag 10 

oktober plaats vinden. 

  
Dhr. Simon Haverkamp is 4 oktober op 66-jarige leeftijd overleden. Er is gelegenheid om de familie 
te condoleren op vrijdag 8 oktober tussen 19.00 – 19.30 uur in Memento Mori, Brinklaan 4a in 
Heerde. 
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats vinden op zaterdag 9 oktober. 
De gedachtenis in het midden van de gemeente zal tijdens de morgendienst van a.s. zondag 10 

oktober plaats vinden. 

  
Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of iemand 
binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven.  

De stoelen blijven op afstand staan. Op de banken kunt u gewoon naast elkaar gaan 
zitten, hier wordt de 1,5 meter afstand regel losgelaten. 
Na de dienst is er koffiedrinken. U kunt de koffie zelf ophalen bij het buffet. Wel vragen we u om de 
koffie direct mee te nemen naar een plekje aan een tafel, zodat er geen ‘opstopping’ ontstaat bij het 
buffet. 

 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 13 oktober staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk.  
Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. 

Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.  
Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig 
naar de kerk te gaan, laat het dan weten. Voorlopig bij Fredie van Holst. 
De koffie-ochtenden zijn voor dit jaar verder gepland op: 27 oktober –  
10 en 24 november – 8 en 22 december 
 
Verkoop Kaart met Regenboog boven de Ontmoetingskerk 

Jan Mateman maakte op 4 mei 2021 een foto van de kerk met daarboven een dubbele regenboog. 
Verkoop van kaarten met de foto heeft een bedrag van 121 Euro opgebracht. Deze opbrengst is 
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bestemd voor ons diaconale project, Stichting Leergeld Noord Veluwe. St. Leergeld is een 
organisatie die voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen een aantal 
activiteiten mogelijk maakt en daarmee hen ook uitzicht biedt op een betere toekomst. 

 

 
 
Bestellen dagboek Dag in Dag uit 2022 
De zondagen 10 en 17 oktober liggen er intekenlijsten klaar voor het dagboek Dag in Dag uit 2022. 
U kunt daar uw bestelling invullen.  
Bent u niet in de gelegenheid om dit in de kerk in te vullen, kunt u mij ook bellen of mailen tot 20 
oktober a.s. 

Tel.nr. 0626796846 of mail: ellyhendriks.koning@gmail.com. 
Elly Hendriks  
 
Orgeljubileum  
Eind oktober bestaat ons mooie Reil-orgel 20 jaar. Om dat te vieren verzorgen onze vier organisten 
een feestelijke bespeling met bekende en minder bekende orgelmuziek. Dit orgelfeestje willen we 
houden op zaterdagmiddag 6 november van 16.00 tot circa 17.15 uur. Toegang is uiteraard gratis. 

We hopen op veel belangstelling, dus welkom! 

 
 
Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk, bel dan naar: 06-37230694 of email: 
predikant@okheerde.nl  
of met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  

 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 0639023704 
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