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      NIEUWSBRIEF 52 

 

     5 maart 2021 

   

  

40 dagen-tijd (3): De wind van vergeving. 

Twee vrienden lopen in de woestijn. Op een gegeven moment krijgen ze ruzie. De ene 

vriend verliest zijn zelfbeheersing en geeft de ander een mep in zijn gezicht. Deze kijkt 

hem overdonderd aan, wrijft over zijn gezicht, gaat zitten en schrijft in het zand: 

'Vandaag sloeg mijn beste vriend 

mij in het gezicht.' De tocht gaat 

zwijgend verder en na een uur 

komen ze bij een oase. Beide 

mannen lessen hun dorst en 

nemen een bad in het verkoelende 

water. Dan komt de vriend die 

eerder geslagen werd terecht in 

het drijfzand. Zijn vriend snelt toe 

en redt hem van de 

verdrinkingsdood. Bijgekomen van 

de schrik krast de vriend in een 

steen: 'Vandaag heeft mijn beste vriend mijn leven gered.' 

'Hé', zegt de ander als ie dit ziet: 'Zojuist nadat ik je geslagen had, schreef je dat in het 

zand. En nu ik je gered heb, kerf je dat in een steen. Waarom doe je dat?’ De vriend 

antwoordt: "Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van 

vergeving het uitwissen. Maar doet iemand iets goeds voor je, zorg er dan voor dat de 

wind het nooit kan uitwissen." 

 

“De wind van vergeving”: wat een prachtig beeld! En helaas: wat zijn wij mensen slecht 

in elkaar vergeven… Ik ken heel wat voorbeelden van vrienden en families waar het 

elkaar niet kunnen vergeven heeft geleid tot een blijvende breuk. Waarmee je al het 

goede dat er óók is geweest, zomaar weggooit. Dan moet ik altijd denken aan een 

vuistregel van rabbi Harold Kushner: “Je moet kiezen als mens: gelijk krijgen, of gelukkig 

worden – allebei tegelijk kan helaas niet.” (in: Hoe goed moet een mens zijn - een 

nieuwe visie op schuld en vergeving.) 

Vorige week schreef ik hier over het woord ‘zonde’. De bijbelse invulling van dat woord is 

altijd relatie-gericht: het gaat niet zozeer om het boos maken van God door wat je doet. 

Hij kan wel tegen een stootje namelijk. Nee het gaat om de schade aan, en de breuken 

tussen mensen die je ermee aanricht. Vergeving en verzoening hebben ten diepste altijd 

te maken met herstel van relaties tussen mensen. En: innerlijk weer vrij worden van het 

lijden dat je blijft koesteren, ‘wat die ander je aandeed’. Dat kan en mag wel even duren 

overigens… berucht zijn de verhalen uit streng-reformatorische kring, waar dochters die 

binnen een familie seksueel misbruikt zijn, bijna gedwongen worden om de dader direct 

te vergeven. Want dat vraagt de Heer toch: 70 x 7 maal vergeven? Ja duhuh, zo werkt 

dat dus niet. Hoe het wel kan: Hank Heijn, de weduwe van de in 1987 ontvoerde en 

vermoorde Nederlandse zakenman Gerrit Jan Heijn, heeft de moordenaar van haar man 

vergeven. Zo bleek uit haar biografie De verzoening (2003).  Ze schreef aan moordenaar 

Ferdi E. - hij kwam vrij in 2003 - een brief:,, Zoals u ziet, heb ik alles een plek weten te 

geven en lijk ik, voor zover ik dat op dit ogenblik kan overzien, het leven zoals het is 

gelopen, te hebben aanvaard. (...) Ik wens u, uw vrouw en uw kinderen veel sterkte, 

voor nu en in de toekomst.'' Let wel: Ferdi E. had zijn straf dus uitgezeten, toen zij deze 

beweging kon maken – en ze gaf aan dat het haar innerlijk vrij maakte. Ze haalde er 

volop de pers mee: dit was toch wel heel ongewoon… 

Het mooie in het woestijn-verhaaltje hierboven, is het ‘medicijn’ dat het aanreikt: het  

goede dat je van elkaar ontvangt – kerf dat in een steen. Ik denk dat we daar betere en 

blijere mensen van worden. Ik wens je een goede week, en misschien helpt het je om die 

week goed te máken door nog eens terug te denken aan het (hopelijk vele) goede dat je 

van anderen ontving.   Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie 7 maart 2021, 3e zondag Veertigdagentijd Ontmoetingskerk Heerde 

Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 

BEGINNEN  

 

Welkom en mededelingen  

 

Moment van stilte en inkeer 

 

Aanvangslied: 25a: 1 

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 25a: 2 

 

Ter inleiding     

    

Gebed      ‘Waar het heilige wordt verkwanseld,  

      wordt de humaniteit aangetast.’ 

Lied 281: 1, 2, 3, 4 

 

Kindermoment: Heilig huis  

 

HOREN 

 

We lezen en zingen Exodus 20: 1 - 17  

       

Lezen: vers 1 t/m 4 

 

Zingen: Lied 310: 2 t/m 5 

 

Tweede lezing: Johannes 2: 13 - 22  

 

Uit ‘Jesus Christ Superstar’: The tempel     

  

Woorden bij het WOORD 

 

Lied 1001: 1, 3 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven   

Muziek 

 

GAAN 

Slotlied: 647 (waar ‘Adam’ staat mag u ook ‘Eva’ zingen) 

Zegen  

Allen: Amen 

Organist:  Daan Dekker  Kindermoment:  Irma van der Maten 

Ouderling:  Alfred van Olst Beamist:  Bart Heres 

Diaken:  Peter Hendriks Camera:   Erik Mateman 

Lector:  Janet Tijssen  Koster:  Gerard Rooks 
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Collecte Zondag 7 maart  

1e collecte: Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk 

land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke 

instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo 

ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut 

leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 

Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt 

er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in 

systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de 

kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente 

te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-

Oosten!  

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie 

Wilbert van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. 

 

 

2e collecte: Kerk 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Symbolisch bloemschikken: De vreemdeling onderdak bieden, Matt. 25: 35 

Er is moed voor nodig om een vreemde echt onderdak te bieden. 

In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats omdat 

iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor de ander. 

Misschien begint het met het besef dat je als mens zelf een voorbijganger bent, een 

vreemdeling op aarde. 

Wie dat beseft kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt. 

 

Bloemen  

De bloemen van 7 maart 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar  

dhr. M.W.F. Westenberg.  

 

Kerkdiensten 

Vorige week kwam vanuit de PKN een advies om de kerkdiensten met mensen op te 

schalen tot 30 personen. 

De kerkenraad is van mening dat wij ons moeten houden aan de richtlijnen van de 

overheid en dus gewoon de vieringen alleen met de medewerkers moeten houden. Laten 

we solidair zijn met de samenleving.  

Wel vragen we of 4 medewerkers op de eerste rij willen gaan zitten die de liederen mee 

kunnen zingen. 

Zodra er weer wat meer open mag, kunnen we het besluit weer heroverwegen. We hopen 

wel dat er in de Stille week en met Pasen meer mensen naar de kerk mogen komen. 

We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden. 

 

Vastenactie  

De vreemdeling onderdak bieden is deze derde week in de veertigdagentijd het werk van 

barmhartigheid. Hierbij is de vastentip om deze week de thermostaat wat lager te zetten, 

om een beetje te ervaren wat het is om zonder dak te leven. Het geld dat je hiermee 

bespaart kan naar de vastenactie. 

 

 

Lied van de Week 

Nu we elkaar wekelijks niet zien en spreken, willen we graag een ‘lied van de week’ 

onderdeel laten zijn van de dienst. 

Een ‘lied van de week’ is een lied wat uitgekozen wordt door u en wat een bijzondere 

betekenis voor u heeft of wat u gewoon een mooi lied vindt. Graag vragen we of u een 
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toelichting kunt geven waarom u dit lied graag wilt horen. Deze toelichting zou dan, met 

uw toestemming, in de dienst kunnen worden voorgelezen. Zo delen we iets van ons 

persoonlijk geloofsleven met elkaar. 

U kunt tot woensdagavond het lied doorgeven aan Elly Douwes of Fredie van Holst. Zij 

kunnen het lied dan doorgeven aan de predikant die de voorganger is op die zondag. 

We willen hiermee starten op 14 maart. Dat betekent dat op woensdag 10 maart uw 

keuze bij Elly of Fredie binnen moet zijn.  

 

Online-muziek vanuit de Ontmoetingskerk 

Wie zou muziek, passend in deze tijd voor Pasen, willen spelen of zingen voor 

gemeenteleden en andere belangstellenden? Het idee is om dit op te nemen in onze 

kerkzaal en op YouTube te plaatsen, en dat in de Stille Week online te zetten. Wat ons 

betreft mag de muziekkeus breed zijn, al zouden we wel graag muziek willen die op één 

of andere manier passend is in de tijd voor Pasen. Het mag een lied zijn, gezongen of 

instrumentaal, of een vrij instrumentaal werk. Iets wat ook bij je zelf past. Het mag 

solistisch, als duo of kleine groep. Uiteraard houden we ons aan de geldende regels. 

Graag opgeven bij Henk van der Maten: info@henkvandermaten.nl. Er mag een cc naar 

Daan Dekker: d.dekker8@solcon.nl. Daan of Henk zijn, indien gewenst, beschikbaar als 

begeleiders op orgel of vleugel. We maken dan een afspraak om de muziek op een 

geschikt moment op te nemen. De opgenomen nummers worden later gemonteerd tot 

een hopelijk mooie muziekvideo. We hopen dat op deze manier veel mensen in de Stille 

Week zullen kunnen genieten van mooie muziek, uitgevoerd door en voor mensen van 

onze Ontmoetingskerk. 

Hartelijke groet van Daan Dekker en Henk van der Maten 

  

Fiets-wandeltocht “WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR” 

 

In de 40 dagentijd voor Pasen organiseren we een fiets-wandeltocht. 

• Aan de fietstocht kunt u van 1 maart tot 5 april deelnemen.  

• U kunt zelf bepalen wanneer u de tocht fietst, opgave is niet nodig. 

• Staat uw straatnaam in de route dan kunt u vanaf uw eigen huisadres starten of 

eventueel vanaf de kerk. 

• De totale lengte is 35 km, u kunt de fietstocht ook in etappes 

afleggen. 

• Onderweg komt u 14 letters in willekeurige volgorde tegen. De 

letters vormen 1 woord. 

• Op de adressen met een “actie” staat u een verrassing te wachten. 

• Wie maakt de leukste foto met het thema ”ik ben er voor jou”. 

De oplossing van het 14 letterwoord en foto’s kunt u insturen via 

email: Fietstocht@planet.nl of inleveren op adres: Kanaalstraat 4a. 

Veel plezier gewenst met deze fietstocht. 

U kunt de route beschrijving downloaden op de 

website www.okheerde.nl 

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk,  

bel dan naar: 06-37230694 of email:predikant@okheerde.nl. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 
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