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      NIEUWSBRIEF 50 

 

     19 februari 2021 

   

  

   

 

 

 

EEN BOTERHAM MET TEVREDENHEID. 

Afgelopen woensdag is de 40-dagen tijd gestart, waarin we op weg zijn gegaan naar 

Pasen. We zitten vurig te hopen dat we aan het eind daarvan een beetje normale 

vieringen kunnen houden in de Stille Week. Dat zou pas echt een wederopstanding zijn…. 

Maar voorlopig moeten we helaas er rekening mee houden dat het er nog niet in zal 

zitten. 

Als het goed is heeft u thuis een 40-dagenkalender en een Vastenkaart ontvangen. Dat 

bracht herinneringen bij me boven. Zo’n 20 jaar geleden deden we met onze toen nog 

jonge dochters mee aan “water en brood-maaltijden” op de vrijdagavonden in die 40 

dagen. Dat was letterlijk: met zo’n 25 mensen aten we alleen brood en dronken daar 

water bij. Wat we uitspaarden aan de warme maaltijd, zo was het idee, stopten we bij 

elkaar in een pot voor een goed doel. Wij vonden het eigenlijk een beetje zielig voor onze 

kinderen… Maar tot onze verbazing vonden die het geen enkel probleem! Integendeel, ze 

vonden het reuze gezellig om met zo’n grote groep samen te eten, daarbij te zingen en 

te bidden. En ze smulden van de “boterhammen met tevredenheid” (ik moet bekennen 

dat ik er meer moeite mee had om ze weg te slikken…). Als ik zie hoe ze het nu doen, als 

twee volwassen vrouwen, heeft deze ervaring ze denk ik mede gevormd: ze kunnen 

leven van weinig geld, en zijn ook met weinig tevreden. De jongste drinkt meestal nog 

steeds alleen water. 

 

 

 

Update: hoe is het nu met de 

sneeuwklokjes? Ze doen hun 

naam eer aan:  

lieten even de kop 

hangen, maar veren nu weer 

fier op… 

 

Nog wat langer geleden organiseerde ik met een klein groepje in de kerk ‘alternatief 

vasten’. Ieder koos zijn eigen vorm: Niet snoepen, niet roken, geen alcohol. Met Pasen 

wisselden we dan de ervaringen uit. Een vertegenwoordiger die heel veel auto moest 

rijden voor zijn werk, ging zich keurig 40 dagen aan de maximumsnelheid houden. In de 

hoop daarvan te onthaasten. Helaas: het leverde hem enorm stress en boosheid op - 

links en rechts werd hij voortdurend ingehaald door soms toeterende auto’s met weinig 

begrip voor zijn braaf gedrag… Een andere man koos ervoor om 40 dagen volstrekt 

eerlijk te zijn, en alleen nog de waarheid te zeggen. Wat hem een paar maal flink in 

conflict met zijn baas op het werk bracht – want hij had zich al jaren ingehouden en nu 

kwam er het een en ander uit waar de baas niet zo blij mee was… 

Tja, en nu, in coronatijd? We mogen al zo weinig, moet je dan ook nog gaan vasten?? 

Links en rechts hoor ik mensen klagen over de corona-kilo’s die eraan vliegen. Door 

minder bewegen en veel troost-voer. Misschien is dat een mooie voor deze 40 dagen: 

Niet klagen, maar blij zijn met wat er wel is. 

En natuurlijk: bidden om kracht. Ik heb vaak een zinnetje in mijn hoofd, dat ik na haar 

dood voorin de trouwbijbel van mijn moeder vond, een psalmvers: “Gods goedheid duurt 

toch de ganse dag.” 

Ik wens je een goede zondag en weer een fijne week.  

 

Ds.Leonard van Wijk. 
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Liturgie 21 februari 2021, Ontmoetingskerk Heerde 

 

Voorganger: ds. D. van Meulen, Epe 

 

Orgelspel 

 

Welkom                                                                                                 

Stil worden 

Zingen Psalm 91:1 – Heil hem wien God een plaats bereidt 

 

Votum en Groet 

Aanvangstekst 

 

Zingen Psalm 91: 5, 6 

Gebed van verootmoediging 

Gebod 

Zingen Gezang 48: 6, 7 Liedboek 1973 

 

Gebed om opening van het Woord 

 

Kindermoment 

 

Schriftlezing Psalm 91: 9-16 

 

Zingen Lied 538: 1, 2 Een mens te zijn op aarde 

 

Schriftlezing Lukas 4: 1-13 

 

Zingen Lied 538: 3, 4 

 

Verkondiging 

 

Luisterlied Hemelhoog 445: 1, 2, 3 Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser 

Gebeden, stil moment, onze Vader 

 

Collecte 

 

Luisterlied Lied 416: 1, 2, 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Zegen 

Amen 

  

Organist:  Daan Dekker 

Ouderling:  Fredie van Holst-Frölich 

Diaken:  Lidie Dijkink 

Lector:  Aly Strikwerda 

Kindermoment:  Yvonne van der Veer 

Beamist:  Hanneke Gerritsen 

Camera:   Chris Burger 

Koster:  Paul Dijkink 
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Collecte Zondag 21 februari  

 

Zondag 21 februari 1e collecte: Kerk helpt kwetsbare mensen 

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Door de economische 

situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid 

dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 

gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen 

nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die 

hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke 

en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht 

en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar 

ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare 

mensen in Moldavië. 

 

 

2e collecte Diaconie 

 

 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Bij de bloemschiksuggestie 

De bloemschiksuggestie voor de veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op 

het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie: 

“Ik ben er voor jou”. 

Wij staan stil bij het leven van Jezus. 

Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. 

Zondag is dat: de zieke bezoeken.                                      

 

De werken van barmhartigheid zijn: 

De zieke verzorgen, de dorstige te eten geven, de vreemdeling onderdak bieden, 

de naakte kleden, de hongerige te eten geven, de dode begraven. 

  

Elke week wordt één van deze barmhartigheden uitgebeeld. 

Zondag ziet u een bed (van takken en mos) en het bezoek in de vorm van een 

bloemetje. 

Aly Strikwerda 

Anja Bakker 

 

Bloemen  

De bloemen van 21 februari 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar 

mevrouw S. Popping – Jongsma. 

 
Vastenactie  

Afgelopen woensdag begon de veertigdagentijd. Het thema dit jaar is “Ik ben er voor 

jou”. Op elke zondag in de veertigdagentijd staat één van de zeven werken van 

barmhartigheid centraal. 

Op zondag 21 februari is het verzorgen van zieken het werk van barmhartigheid. Hierbij 

is de vastentip om elke dag een kaart te sturen naar iemand die dit kan gebruiken of een 

bezoekje bij een zieke af te leggen. 

 

Paasgroetenactie 

De Paasgroetenactie doen we normaal gesproken na afloop van de kerkdienst, nu is dit 

helaas niet mogelijk. Er zijn deze week al veel kaarten uitgedeeld. Nu willen we u 

nogmaals oproepen om mee te doen met de paasgroetenactie. Deze actie wordt door de 

gevangenen zeer op prijs gesteld. Wanneer u zich aanmeldt bij Ruud Haverkamp, 
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Meester Nijhoffstraat 11, e-mail ruudhaverkamp@planet.nl tel 692740 dan zal hij kaarten 

bij u door de bus doen. Nadat u de kaarten getekend hebt, kunt u deze kaarten weer 

inleveren bij Ruud Haverkamp. Uiterlijk 4 maart moeten wij deze kaarten doorsturen 

naar Kerk in Actie. Bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Fiets-wandeltocht “WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR” 
In de 40 dagentijd voor Pasen, organiseren we een fiets-wandeltocht langs 

gemeenteleden. De tocht van plm. 35 km kan in maart tot en 

met Pasen worden gereden. Helaas kunnen we daarbij niet bij 

elkaar gaan aanbellen voor koffie of een praatje, maar met uw 

hulp kunnen we toch samen iets delen.  

U heeft allemaal de 40-dagenkalender ontvangen. Hang het 

voorblad met de tekst: Ik ben er voor jou. voor uw raam. Zo 

kunnen de deelnemers tijdens de tocht even zwaaien of een 

kaartje in de bus doen. 
  

Ook kunt u zelf iets delen door een doos of tas bij de voordeur 

te plaatsen waar iets uitgehaald mag worden, b.v. een 

paaseitje, kaart, kleurplaat voor de kinderen, enz. U mag dit 

zelf invullen, wees creatief. 

We zoeken nog adressen om een letter bij het voorblad te 

plaatsen voor een “woordzoeker”. 

In de routebeschrijving komt enkel de straatnaam en uw 

huisnummer te staan.  Wees er voor elkaar, dus kom in 

actie! 
 

Als u iets wilt delen of een letter bij het voorblad, geef dit dan 

door aan: 

Willy v.d. Vlekkert Tel. 694281 Email: avdvlekkert@hetnet.nl 

Nelleke Heuver Tel. 631417 Email: nengheuver@gmail.com 

 

Vacature diaken/penningmeester 

De kerkenraad is blij u te mogen mededelen dat Elly Hendriks zich aangemeld heeft voor 

de vacature van diaken-penningmeester.  

Indien er geen bezwaren komen, zal zij als diaconaal rentmeester op een nader te 

noemen datum tijdens een viering aan u worden voorgesteld en benoemd worden. 

<< Diaconaal-rentmeesters zijn leden van het college van diakenen die geen 

ambtsdrager zijn. De diaconaal-rentmeesters worden door de kerkenraad benoemd uit 

degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren. Diaconaal-rentmeesters 

kunnen dus (doop- en belijdende) leden, gastleden of vrienden zijn.  

 

Ledenlijst 

Er zijn al veel toestemmingsformulieren binnengekomen, dank daarvoor. 

Voor diegene die nog niet gereageerd heeft en wel opgenomen wil worden in de 

ledenlijst, zou u het formulier willen inleveren? 

Bent u het formulier kwijt, deze is te downloaden van www.okheerde.nl. Bij de informatie 

over het College van Kerkrentmeesters staat het formulier. 

Henk Ottens en Chris Burger 

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk,  

bel dan naar: 06-37230694 of email:predikant@okheerde.nl. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 
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