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      NIEUWSBRIEF 48 

 

     5 februari 2021 

   

  

   

 

 

“De sekswerkers (m/v) en belastingambtenaren zullen u voorgaan in het 

Koninkrijk der hemelen”.  

 

Zo. Ik dacht: laat ik u even wakker schudden uit de corona-sloomte. Dit zinnetje kwam 

bij mij naar boven vorige week, bij het zien van de beelden van de rellen en 

plunderingen in onze steden. Beetje raar misschien, maar ja zo werkt mijn hoofd nou 

eenmaal: associatief. Maar zo zult u het eerder herkennen: “De hoeren en de tollenaars 

zullen u voorgaan in het Koninkrijk der hemelen.“ Of zoals de Bijbel in Gewone Taal zegt: 

“Tollenaars en hoeren komen eerder in Gods nieuwe wereld dan jullie.” (Mattheus 21:31) 

Jaja, Jezus hield ook wel van een relletje - maar dan met woorden en niet met stenen en 

vuurwerk. Hoewel… die keer op het Tempelplein, sloeg Hij als een relschopper de 

kraampjes van de verkopers kort en klein en ging Hij met een zweep te keer. Hmmm… 

Ik kwam hierop omdat ik vond dat er weer zo snel geoordeeld werd door de dames en 

heren deskundologen (de schriftgeleerden, zou Jezus zeggen). Praatprogramma’s 

moeten ook gevuld worden natuurlijk, maar tjonge: dit vloog wel ernstig uit de bocht, 

zeg. Ik begon terug te verlangen naar de typetjes van Koot en Bie, die deskundologen zo 

mooi konden persifleren. Eén van mijn andere petten is dat ik moreel beraad training 

geef, vooral binnen de zorg. Methodische gesprekken over morele dilemma’s in zorg en 

dienstverlening. De moeilijkste oefening voor alle deelnemers daarbij, is om hun oordeel 

uit te stellen. En eerst alleen vragen aan elkaar te stellen, om uiteindelijk dan samen een 

weloverwogen afweging te maken. ‘Oordeel’ is hierbij een neutraal woord: als wij iets 

zien en horen hebben we daar meteen ‘gedachten’ bij. Dus zien we een stoel, dan vinden 

we hem meteen mooi of lelijk, of lekker om op te zitten. Mij viel vorige week op hoe 

supersnel er allerlei oordelen en verklaringen werden gegeven voor de onrust in de 

steden. Mijn gedachten gingen even terug naar 2011: toen waren er nog veel ernstiger 

rellen in een aantal Engelse steden, waar zelfs doden bij vielen. Even plotseling als die 

rellen begonnen, hielden ze ook weer op. En nog altijd is niet opgehelderd wat toen de 

precieze oorzaak was… Een fout die veel gemaakt wordt is dat ‘oorzaak’ verward wordt 

met ‘verband houden met’. We zien A en we zien B, en ja: er is een verband. Maar of A 

nu ook rechtstreeks B veróórzaakt? Dat is zeer de vraag. De aanleiding was nu natuurlijk 

de avondklok. Maar dat is totaal geen verklaring voor hoe het uit de hand liep. Ik moest 

zondag preken over Jezus in de synagoge, Markus 1:21-28. Hij wordt daar aangesproken 

door een “onreine geest”. Ik dacht: nou ja, zo’n onreine geest is even losgebarsten in 

onze steden. Mensen laten zich snel meeslepen, en waarom? Ach, geesten laten zich nu 

eenmaal niet zo goed verklaren - hooguit terug in de fles stoppen. Maar die neiging tot 

oordelen en zeker ook veroordelen, zit heel diep in ons.  

 

        

 

Tegenbeeld voor de rellen… 

Sneeuwklokjes: ze groeien liefst 

in de schaduw, je houdt ze niet 

tegen als ze de grond uit komen, 

‘verwildering’ is positief, en: ze 

staan symbool voor stille, 

bescheiden zusterkes die in gebed 

verzonken zijn – Amen.  
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Ik was deze week op Urk, om wat mensen te spreken voor een onderzoek van 

Hogeschool Windesheim. Natuurlijk kwam ook de in de fik gestoken GGD-teststraat daar 

aan de orde. De Urkers balen ervan dat ze weer te kijk worden gezet in het hele land. 

Terwijl het volgens hen om een klein groepje jongeren ging, gefrustreerde tieners (waar 

zij begrip voor hebben); en de brandstichter bleek iemand uit Emmeloord… Inmiddels 

hebben andere jongeren op Urk zelf een inzameling gedaan om de GGD-tent te 

vergoeden, die al zo’n € 12.000, - heeft opgeleverd. En afgelopen maandag is minister 

Ollongren op bezoek geweest in Urk om haar licht op te steken bij de Ouderwacht: zo’n 

60 burgers die ‘s avonds nu de straat op gaan om jongeren aan te spreken en naar huis 

te sturen. Sindsdien is de rust weergekeerd. Ze noemde het een voorbeeld voor andere 

steden… En Urk glimlacht. 

Maarreh, nog even die sekswerkers: winkeliers en restaurants krijgen staatssteun en 

veel medeleven in deze tijd. De sekswerkers niet. Die krijgen geen vergoeding voor hun 

gemiste inkomsten, terwijl ze tegenwoordig wel belasting betalen. Sommigen zoeken dan 

illegale en onveilige wegen om toch wat te verdienen. En die arme belastingambtenaren 

zullen blij zijn dat er geen verjaarsfeestjes zijn momenteel. Ze zouden daar de volle laag 

krijgen vanwege de toeslagen-affaire (“Jamaar ik doe alleen BTW-afhandeling?”). Het is 

zo lekker om iemand de schuld te kunnen geven. “Haal eerst even die balk uit je eigen 

oog, voor je aan de splinter van een ander begint” - zei Jezus dan… 

Of zoals Huub Oosterhuis het dichtte: 

"Wek mijn zachtheid weer.  

Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is.  

En mij toevertrouw. En het licht niet haat." (liedboek 925) 

Zachtheid, kinderogen, en sneeuwklokjes. Dat is wat we hard nodig hebben. Wat er ook 

gebeurt: ik wens je een zachte week toe. En ontdek eens bij jezelf, hoe rap je oordeelt. 

Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie 7 februari 2021, Ontmoetingskerk Heerde 

 

Voorganger: ds. Peter Hofland 

  

Welkom  

Mededelingen 

Moment van Stilte 

 

Lied 67: 1 

Votum en Groet 

  

Psalmgebed met de woorden van Ps. 142  

 

Kyrie gezongen door Sela 

 

Kindermoment 

Evangelielezing Marcus 2: 29-39 

 

Lied 863 Nu laat ons God de Here 

 

Preek 

 

Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien 

 

Gebeden 

 

Collecte 

 

Lied 837 Iedereen zoekt U https://youtu.be/MGzfY0NZq3E 

 

Zegen 

 

Organist:  Maarten Westenberg /  Ouderling:  Sarah Smit 

Lector:  Muriel Hoogink /           Kindermoment:  Yvonne van der Wal 

Beamist:  Henk Ottens /               Camera:   Erik Mateman 

Koster:  Gijsbert Pap 

 

Collecte Zondag 7 februari  

 

1e  collecte Bangladesh - Beter bestand tegen water  
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten 

hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het 
rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De 
klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen 
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. 
Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis 
op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere 
afstand van de rivier. Of door een goed 
waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen 

zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in 
Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in 
rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in 
Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale 
projecten. 
 
2e collecte Doel van de maand: Project Sante Yarie in Guinee 
Stichting Centre Santé Yarie zet zich in voor ondersteuning van een gezondheidscentrum in 
Ansoumanya in Guinee. Fanusa Camara heeft, nadat hij vanuit Nederland teruggegaan is 
naar Guinee, een huisartsenpost opgebouwd, waar o.a. een arts, verpleegkundige, 

https://youtu.be/MGzfY0NZq3E
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verloskundige en laborant uit Guinee werken. Familie Eising, die wij kennen vanuit onze 
gemeente, hebben deze stichting opgericht om Fanusa hierin te ondersteunen.  
 

 

 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Bloemen  

De bloemen van 7 februari 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar 

mevrouw D. Strijk-van den Beld. 

 
Huwelijksjubileum 

Dhr. Henk van Leeuwen en mevr. Dinie van Leeuwen-Slijkhuis hopen 9 februari hun 60-

jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte 

gefeliciteerd! 

 

Voorzitter werkgroep Pastoraat 

We zijn blij u te laten weten dat Gerard Doggen gehoor heeft gegeven aan de oproep van 

de vorige week. Hij wil voorzitter worden van de werkgroep Pastoraat. In de dienst van 

14 februari zal hij door ds. Leonard van Wijk als ouderling bevestigd worden. 

 

Henk van der Maten reikte ons onderstaand gedicht aan van  

ds. Sytze de Vries. 

 

CON MOTO 

Ik droom de kerk weer vol 

gezang 

mijn strottenhoofd 

in eer hersteld 

stemt dankbaar in 

nu aerosolen enkel weer 

vervoerders zijn van lof en prijs 

 

Mijn stembanden 

rekken zich vol behagen uit 

als na een lange winterslaap 

het lied in mij is niet gestorven 

maar herrijst 

in rondgezongen 

nieuw vertrouwen 

 

Onze stemmen 

omhelzen elkaar als zielsverwante 

thuisgekomen zwervers 

en voegen zich met liefde 

in de maat 

 

Dat zingen zo ontroeren 

zo vervoeren kan 

registers opentrekt 

verheven boven elke twijfel. 

 

Sytze de Vries 

28 jan 2021 
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Bericht van de Werkgroep Pastoraat 

 

FIETS-WANDELTOCHT “WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR” 

Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Ook als gemeente is het lastig om in contact met 

elkaar te blijven. We kunnen niet op bezoek, zien elkaar niet in de supermarkt en zelfs 

niet in de kerk.  

Om toch iets met en voor elkaar te doen in de 40 dagentijd voor Pasen, organiseren 

we een fiets-wandeltocht langs gemeenteleden. De tocht in zijn geheel is zo’n 35 km 

lang, maar u kunt hem ook in gedeelten fietsen of zelfs een stuk wandelen. Om drukte te 

voorkomen kan de tocht de gehele maand maart tot en met Pasen worden gereden, 

wanneer het u maar uitkomt. Helaas kunnen we daarbij niet bij elkaar gaan aanbellen 

voor koffie of een praatje maar met uw hulp kunnen we toch iets samen delen. Een 

ervaring of iets tastbaars.  

Wat is de bedoeling? 

U krijgt allemaal in de week voor 21 februari de 40-dagenkalender van de PKN in de bus. 

Het voorblad daarvan bevat de tekst: Ik ben er voor jou. U haalt dat voorblad eraf en 

hangt het voor uw raam. Zo weten de fietsers/wandelaars wie er bij onze gemeente 

horen. Als ze tijdens de tocht langskomen kunnen ze even zwaaien, een kaartje in de 

bus doen of misschien zet u zelf wel een kistje of tas bij de voordeur waar iets uit 

gehaald mag worden, b.v. een paaseitje, kaart, kleurplaat voor de kinderen, enz. Wees 

creatief! U hoeft hiervoor natuurlijk niet de hele 40-dagentijd thuis te blijven. ;) Ook 

zoeken we nog adressen om een letter naast het voorblad te plaatsen voor een 

“woordzoeker”. 

U begrijpt het al: we kunnen dit niet zonder uw hulp. Dus kom in actie! Samen kunnen 

we er iets moois van maken. Als u een bijdrage wilt leveren, geef dit dan door via één 

van de onderstaande telefoonnummers of emailadressen. Graag vóór 15 februari. In 

de routebeschrijving komt dan enkel de straatnaam en uw huisnummer te staan. 

Willy vd Vlekkert 

Tel. 694281 

Email: avdvlekkert@hetnet.nl 

Nelleke Heuver 

Tel. 631417 

Email: nengheuver@gmail.com 

 

 

 

In beweging komen 

Sinds een paar weken hangt er een nieuw schilderij aan de 

liturgische wand van de kerkzaal. 

Een schilderij van Wolter, gemaakt ergens in 2014/2015. 

Hij wilde nooit zeggen wat hij gemaakt had. Je moest zelf maar 

kijken en het woorden geven. Hij wilde het niet ‘voor’ zeggen. 

Maar als het stil bleef, lichtte hij meestal na een poosje wel een 

tipje van de sluier op. En in dit geval ging het over de kracht van 

de geest – de Heilige Geest - die mensen aanraakt en in beweging 

zet.  

Mooi dat het er een poosje mag hangen. 

Mart Meeske 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avdvlekkert@hetnet.nl
mailto:nengheuver@gmail.com
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Nieuwe ledenlijst 

We willen graag een nieuwe ledenlijst van onze kerk samenstellen en als het goed is, 

heeft u een brief met een toestemmingsformulier ontvangen. 

We hebben al redelijk wat formulieren ontvangen, dank daarvoor. 

Als u geen brief met formulier hebt ontvangen, neem dan a.u.b. contact met ons op 

(Chris Burger, 06-12599754). 

  

Nadat we voldoende toestemmingsformulieren hebben ontvangen, zal de ledenlijst zowel 

als boekwerkje als in digitale vorm (PDF) worden verspreid. 

Belangrijk hierbij is om te vermelden dat verspreiding alleen plaatsvindt onder onze 

eigen leden en er geen gegevens openbaar zullen worden gepubliceerd. 

  

Henk Ottens en Chris Burger 

 

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 

Op het moment van schrijven van dit bericht – 4 februari – kunnen we u meedelen dat 

de voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans € 5400,-- is  (2020 = € 5200,--). 

Met de aantekening dat ten opzichte van vorig jaar ±  50 antwoordformulieren (papieren 

versie) nog niet terugontvangen zijn. 

Mogelijk speelt het verzoek om de antwoordformulieren zelf terug te brengen naar de 

lopers hierbij een rol. 

Ligt de antwoordenvelop nog bij u op de tafel? Zou u deze dan alsnog terug willen 

brengen naar de loper? 

Op de antwoordenvelop zit een sticker met naam en adres van de loper. 

Met dit voorlopige resultaat mogen we zeer tevreden zijn. 

Heel veel dank aan de gevers en de lopers die zich hier voor hebben ingezet. 

 

College van Kerkrentmeesters 

 

Pastoraat van de predikant: minder fysiek aanwezig 

Door de corona-situatie en de overheidsmaatregelen beginnen mijn werkzaamheden in 

het pastoraat gevolgen te krijgen. Mijn contact zal meer telefonisch en (zo mogelijk) 

digitaal moeten verlopen, om het aantal bezoeken aan huis tot een minimum terug te 

brengen.  

• U moet zoveel mogelijk zelf aangeven dat u behoefte heeft aan een gesprek (en daar 

hoeft u niet halfdood voor te zijn 😊). Juist omdat we in een zware tijd leven, kan 

contact voor u nodig zijn. 

• U moet daarbij zoveel mogelijk zelf aangeven wat u wilt: wel of niet aan huis komen. 

En als u dat wel wilt, is dat ook geen probleem Dit betekent ook, als ik fysiek op 

bezoek ga, dat ik dit bij maximaal 3 adressen per dag doe (om de risico’s verder in te 

perken). 

 

Hoe dan ook: als u vragen heeft, bel of mail me! 

ds. Leonard van Wijk (06-37230694) email: predikant@okheerde. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 


