
1 
 

 NIEUWSBRIEF 47 

  

 29 januari 2021 

   

  

   

 

 

“Stabilitas loci” 

Stabi-watte?? Stabilitas loci. Dat is latijn voor “standvastigheid van plaats”. Je had 

vroeger 2 soorten kloosterordes: De rondreizende (bedel)monniken. Eigenlijk waren 

Jezus en zijn 12 leerlingen dat ook. En dan heb je de monniken die (soms hun hele 

leven) op één en dezelfde plek in een klooster woonden. Bijvoorbeeld de Benedictijnen 

moesten bij hun inwijding deze ‘standvastigheid’ beloven: Ik ben een blijvertje. Het 

wordt ook wel genoemd: De kunst van het niet weglopen. De reizende monniken deden 

dat met de idee dat je nieuwe ervaringen, plaatsen en mensen nodig had, om te groeien 

in wijsheid en geloof, om te leren wie God voor jou is. De plek-vasten in de kloosters 

omgekeerd, zochten God in de beperking: 1 plaats, een vaste groep om mee te leven, 

soms ook nog alles in stilte/niet spreken – dan kom je jezelf pas goed tegen en móet je 

wel leren hoe je goed met elkaar om moet gaan. Want je kunt niet meer weglopen van 

jezelf, of van elkaar… 

Hoe kom ik hier nou in den vrede op, vraag je je misschien af? Door onze lockdown, en 

alle vrijheden die we niet hebben. Je mag wel zeggen dat wij moderne mensen meestal 

bij de rondreizende club horen. We hoppen van de ene naar de andere baan. Ik woon 

inmiddels in ons 7e huis. We rijden en vliegen wat af met z’n allen, de hele wereld over.  

Thuis kijken wij met veel plezier elke avond naar “First Dates”, een programma met blind 

dates in een restaurant. Jong of oud, maakt weinig uit. De meeste singles hebben in hun 

eisenpakket staan dat hun mogelijke partner wel reislustig moet zijn en liefst naar 

Verweggistan mee wil. Zelfs nu er weinig of niks mogelijk is door corona. 

 

 

“Een oude boom staat 

symbool voor de 

standvastigheid van plaats” 

 

Maar die standvastige 

monniken kozen dus 

vrijwillig voor 1 plek. Wij 

worden nu gedwongen door 

corona om zoveel mogelijk 

op dezelfde plek te blijven 

(thuiswerken, thuis school 

etc). Zou dat ook een 

positieve kant kunnen 

hebben? Dat we onszelf en 

elkaar beter leren kennen 

bijvoorbeeld? Toen de 

eerste lockdown vorig jaar 

begon, hoorde ik mensen vaak zeggen: Eigenlijk wel lekker, ik kom nu helemaal tot 

rust… want er hoeft niet zoveel. Een verschilletje is wel: Die benedictijnen hielden 7x per 

dag een korte kapelviering, waarin gezongen en gelezen werd, om je ziel te voeden en 

Gods nabijheid structureel een plek te geven. Wij checken 7x per dag de nieuwsberichten 

en de corona-dagcijfers… om onze angst en chagrijn te voeden, om wat er allemaal nog 

steeds niet mag. Gaan we ons niet beter van voelen, toch? Zodra je zegt dat iets 

vreselijk is, wórdt het ook vreselijk. 

Dus. Om het nog een tijdje vol te houden, die lockdown: Misschien moeten we de monnik 

in onszelf wat meer de ruimte geven. De rust in onszelf vinden. Ik wens je weer een 

goede week. 

Hartelijke groet, Leonard van Wijk 



2 
 

Liturgie 31 januari 2021, Ontmoetingskerk Heerde 

 

Voorganger: ds. Dineke van de Wetering 

  

Welkom  

Mededelingen 

Stilte 

  

Lied 868: 1 en 3     

  

Bemoediging en groet 

  

Gebed 

  

Lezing: Psalm 27: 1, 5, 13 en 14 (gelezen door de predikant) 

  

Lied 905: Wie zich door God alleen laat leiden   

  

Gebed om de Heilige Geest 

               

Kindermoment  

  

Schriftlezing Marcus 1: 39-45   

  

Lied 534    

  

Verkondiging 

  

Orgelspel     

  

Gebeden 

  

Presentatie van de diaconie over collecte voor Jemen 

 

Lied: De Vluchteling van Herman van Veen (You Tube) door hen aangedragen 

  

Lied 103c: 1 en 3   Loof de koning, heel mijn wezen  

  

Zegen, gesproken amen 

 

Organist:  Daan Dekker 

Ouderling:  Sarah Smit 

Lector:  Joop Wiederhold 

Kindermoment:  Yvonne van der Veer 

Beamist:  Bart Heres 

Camera:   Ben van Damme 

Koster:  Berthold Koops 
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Collecte Zondag 31 januari  

 

De collecte is bestemd voor het werk van Giro 555. In de 

dienst willen we door middel van deze collecte aandacht 

vragen voor werelddiaconaat en de situatie in Jemen. 

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog met grote 

humanitaire gevolgen. In grote delen van het land is het 

onveilig en wordt gevochten. De economische achteruitgang is 

gigantisch, er is grote voedselonzekerheid en essentiële 

openbare diensten als zorg en onderwijs zijn ingestort. 17,8 

miljoen mensen weten niet waar hun volgende maaltijd 

vandaan komt en heeft acute voedselhulp nodig.  

De import van hulpgoederen en het vervoer over land om 

slachtoffers te bereiken is daarmee een grote uitdaging 

geworden voor hulporganisaties.   

Basisfaciliteiten als schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische 

voorzieningen zijn hard getroffen.  Meer dan 1 miljoen mensen zijn besmet geraakt met 

cholera en er zijn al meer dan 2.200 doden te betreuren. Ondervoede mensen en 

kinderen lopen de grootste kans te overlijden aan ziektes als cholera. 

In totaal zijn 2 miljoen mensen op de vlucht in Jemen zelf. Daar komt bovenop dat 1,1 

miljoen vluchtelingen teruggekeerd zijn naar Jemen en er nog bijna een half miljoen 

vluchtelingen uit andere landen zich in Jemen gevestigd hebben.  

Werkgroep ZWO-Gaven delen. 

 
2e collecte: Kerk 
 

 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Bloemen  

De bloemen van 31 januari 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar 

mevrouw A. Struiksma-Stoffer. 

 
Huwelijksjubileum 

Dhr. Fred Kool en mevr. Trijnie Kool-Jager hopen 6 februari hun 40-jarig huwelijk te 

gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

  
Voorzitter werkgroep Pastoraat 

We zijn blij u te laten weten dat Gerard Doggen gehoor heeft gegeven aan de oproep van 

de vorige week. Hij wil voorzitter worden van de werkgroep Pastoraat. In de dienst van 

14 februari zal hij door ds. Leonard van Wijk als ouderling bevestigd worden. 

 

Thuis op de koffie, bedankt 

Afgelopen zondag was de actie thuis op de koffie, ondanks de huidige beperkingen, in 

onze beleving een groot succes. De leiding van de kindernevendienst heeft samen met de 

kinderen zo’n 100 tekeningen gemaakt om bij de plantjes te doen. Geweldig bedankt 

daarvoor. Ook de gemeente heeft zich in groten getale ingezet om alle plantjes rond te 

brengen. Ook allen die meededen hartelijk bedankt. 

Uw Diaconie 
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Actie Kerkbalans 

Dit bericht is bestemd voor alle gemeenteleden die meedoen aan: 

• de papieren actie kerkbalans en hun antwoordenvelop nog niet hebben teruggebracht 

bij de loper. De brief hierover is als het goed is vorige week bij u bezorgd. 

• de digitale actie kerkbalans en nog niet gereageerd hebben op de uitnodiging die 

vorige week via de mail is toegestuurd. 

Mag ik u vragen om dat deze week alsnog te doen? 

Mogelijk kunnen we dan volgende week het resultaat van de actie Kerkbalans bekend 

maken. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Hotze Talsma 

 

KERK IN ACTIE! 

De eindstand van de allereerste landelijke huis-aan-huis-collecte van Kerk in Actie voor 

de vluchtelingenkinderen in Griekenland heeft € 540.000,00 opgebracht, in Heerde 

hebben we met elkaar € 2.668,39 opgehaald. EEN PRACHTIG  RESULTAAT!! 

Vanwege de positieve ontvangst van deze eerste huis-aan-huiscollecte, maar vooral 

vanwege de nood die nog steeds hoog is organiseren ze (van 22 tot en met 27 november 

2021) de week voor Advent weer een huis-aan-huiscollecte voor de 

vluchtelingenkinderen in Griekenland en hopen ze dat we allemaal weer meedoen. 

ALLE GULLE GEVERS EN COLLECTANTEN HEEL HARTELIJK BEDANKT!! 

Met een hartelijke groet, 

Els Schouten 

 

Pastoraat van de predikant: Minder fysiek aanwezig 

Door de corona-situatie en de overheidsmaatregelen beginnen mijn werkzaamheden in 

het pastoraat gevolgen te krijgen. Mijn contact zal meer telefonisch en (zo mogelijk) 

digitaal moeten verlopen om het aantal bezoeken aan huis tot een minimum terug te 

brengen.  

• U moet zoveel mogelijk zelf aangeven dat u behoefte heeft aan een gesprek (en daar 

hoeft u niet halfdood voor te zijn 😊). Juist omdat we in een zware tijd leven, kan 

contact voor u nodig zijn. 

• U moet daarbij zoveel mogelijk zelf aangeven wat u wilt: Wel of niet aan huis komen. 

En als u dat wel wilt, is dat ook geen probleem Dit betekent ook, als ik fysiek op 

bezoek ga, dat ik dit bij maximaal 3 adressen per dag doe (om de risico’s verder in te 

perken). 

 

Hoe dan ook: Als u vragen heeft, bel of mail me! 

ds. Leonard van Wijk (06-37230694) email: predikant@okheerde.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 

Deze mooie steen 

vonden we deze 

week bij onze deur. 

Heel hartelijk 

bedankt.  

Wim en Fredie van 

Holst 

mailto:predikant@okheerde.nl

